
Leeuwarden, april 2024 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, 

 

Wij, de vrijwilligers van Frijlân, formeel vallend onder Stichting Permacultuur Friesland, willen door 

middel van deze brief graag onze stem laten horen. Velen van ons zijn al jaren betrokken en werken 

iedere week met veel plezier en passie op dit prachtige stuk grond. Elke vrijdag komen we samen en 

voelen we ons onderdeel van dit project. Het is voor ons belangrijk dat deze veilige en rustige plek 

blijft bestaan, waar we de maatschappelijke druk en stress niet ervaren. We hebben ons lange tijd op 

de achtergrond gehouden en afwachtend opgesteld, met hoop op een goede afloop. Maar met de 

ontwikkelingen die er nu lijken te gebeuren, willen wij ons niet langer stil houden.  

Sinds begin vorig jaar is er sprake van onenigheid tussen de bewoners en het bestuur van de 

stichting. Zonder dat we ons hierin willen mengen, hebben we voor ons gevoel sindsdien staan 

toekijken hoe het project Frijlân stap voor stap afgebroken wordt. Er is al die tijd geen investering 

meer gedaan in grond, zaden, materiaal en onderhoud. Waardoor ook dit jaar mogelijk weer een 

verloren jaar is. Daarnaast zijn er van de oude garde helaas al mensen opgestapt en lukt het 

moeizaam om nieuwe vrijwilligers te werven, aangezien het voortbestaan van het project (opnieuw) 

niet helder is.  

Het bestuur heeft ons het afgelopen jaar niet goed op de hoogte gehouden, zijn niet met ons in 

gesprek gegaan en hebben ons geen kans gegeven onze stem te laten horen. Ondanks dat we daar 

wel om gevraagd hebben. Enkele jaren geleden is er tevens een bewonersgroep vertrokken door 

onenigheid. Juist op een plek waar permacultuur, de samenwerking tussen mensen en natuur, hoog 

in het vaandel staat.  

Ondanks de onzekerheid blijven we inzetten op een goed vruchtbaar jaar. Want wij willen graag door 

met dit prachtige project! Voor ons is dit zo’n fijne en inspirerende plek. Waar je mag komen zoals je 

bent. Waar verschillen worden gevierd en iedereen ertoe doet. Waar zowel jong als oud veel kan 

leren over de natuur, duurzaamheid, samenwerken en voedselvoorziening. De bewoners die er 

wonen zijn erg kundig, bevlogen en betrokken. Wij willen graag ons vrijwilligerswerk blijven doen, in 

goede samenwerking met bewoners en bestuur. Met de mensen die gemotiveerd zijn om de 

schouders eronder te zetten. Dat is wat deze mooie plek verdient.   

Hopelijk hebben we hiermee kenbaar gemaakt hoe belangrijk deze plek is, voor alle bewoners van de 

Gemeente Leeuwarden. Wat het kan betekenen op maatschappelijk niveau, voor het onderwijs, de 

jeugd, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt etc. Er is zoveel mogelijk en er kan zoveel meer 

gebruik van worden gemaakt! Eeuwig zonde om het, na al die jaren inzet van iedereen, nu kapot te 

laten gaan. We hopen dan ook op u begrip en inzet. Kom gerust eens langs op vrijdagochtend, om 

samen met ons Frijlân te ervaren. En op die manier een keuze te kunnen maken over de toekomst 

van dit project, waarin alle perspectieven meegenomen zijn.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de vrijwilligers van Frijlân, 

 

 




