Van:
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 10:14
Aan:
Onderwerp: Straatintimidatie

U ontvangt niet vaak e-mail van _ Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Goedemorgen,

Via instagram zag ik jullie initiatief voorbijkomen, het komt als geroepen!
Ik ben 24 jaar oud en woon in het - -- 'n het afgelopen half jaar dat
ik hier ben komen wonen ben ik nageroepen, achtervolgt tot aan mn huis en
zijn er keer op keer mannen die het nodig vinden om opmerkingen te maken
over mijn lichaam. Laatst liep ik naar huis, het was avond en ik liep
alleen. Het was maar een paar 100 meter maar ik was alert. Deed alsof ik
aan het bellen was met een vriendin toen er een jongeman op mij afliep, met
open armen kwam hij op mij af. Hij wilde een knuffel, ik kende deze jongen
niet. Met gebogen hoofd mompelde ik *"Nee, ik ken jou niet..." Hij draaide
om en schold mij vervolgens uit voor hoer. Een paar weken eerder liep ik
terug vanaf het station, alleen. overal waren groepjes mannen en jongens.
Ik koos voor de snelste route, liep de straat door en zag aan het einde van
de straat twee mannen staan, een stond te bellen de andere stond iets met
een sleutel te doen. Koptelefoon op, sleutels in mn handen en snelle
looppas, de man met sleutels vond het nodig om kusgeluiden te maken en mij
te achtervolgen tot ik bij mijn huis was. Die angst is overweldigend, dat
doet iets met je. Dit zijn nog maar twee ervaringen, van alleen mij... Dus
dat er iets aan de straatintimidatie gedaan moet worden is wel duidelijk!
Dankjewel .

Hartelijke groet.



