
 

 

Leeuwarden, 13/4/25 
 
Aan de gemeenteraad van Leeuwarden: 
 
wellicht niet helemaal een PEL-onderwerp of toch een beetje wel als het gaat over 
privacy van burgers. Laat ik nu denken dat voor drones laten rondvliegen vergunning 
nodig is of is het op dat punt een rommeltje en doet iedereen maar wat...?? 
Onderstaande mail kwam bij PEL binnen. 
 
secretaris vereniging PEL 
 
J. Bakker 
 
 
-------- Doorgestuurd bericht --------  
Onderwerp:  Big Brother in de lucht... 

Datum:  Thu, 10 Apr 2025 12:50:38 +0000 
Van:   
Aan:   

 

 
Hallo, 
Gvd zeg! Nou lekker creepy dit! Ik woon in flat, vlak achter industrieterrein De Centrale. 
Vanaf mijn balkon kijk ahw tegen de achterkant van Decathlon en Praxis aan (er loopt een 
kanaal tussen mijn flat (balkonkant) en achterkant van  industrieterrein De Centrale). Om ca. 
14.00 (op 10/4) keek ik uit mijn raam, ik dacht: zie ik dat goed, wat daar zweeft (boven 
parkeerterrein De Centrale, thv Decathlon en op de hoogte vh dak van Decathlon) is dat een 
drone die daar vliegt?! Of zie ik het verkeerd, en is het een een kraai/roek (want die is ook is 
ook zwart, net als die drone)?! Nee, het ding beweegt zich als 'n drone, het is 'n drone, 
yikes! 
 
Het ding zweeft boven parkeerterrein De Centrale, thv Decathlon en op de hoogte vh dak 
van Decathlon (of beter gezegd: een paar meter hoger dan het dak van Decathlon, waardoor 
ik 'm zie zweven), is (gokje) max. 100m van mijn balkon vandaan (kan het ding mij - mijn flat, 
mijn woonkamer, en hoe mijn tanden sta te poetsen voor de tv - op die afstand filmen??). Ik 
hou het ding (met een akelig gevoel) i/d gaten of ie zich (vanaf P-terrein, over het dak van 
Decathlon) naar mijn flat beweegt, maar op 'n gegeven moment verlies ik het ding uit het 
zicht, weet niet waar ie is (waar ie heen is gevlogen)... 
Misschien is die drone wel - vóórdat ik 'm opmerkte - wel voorbij (balkonkant van) mijn flat 
gevlogen (met close-up van mijn woonkamer en ik (tandenpoetsend) in mijn woonkamer??) 
of deed ie dat (alsnog) kort nadat ik 'm uit het oog verloor?? 
 
Het is te zot voor woorden dat drones aan jan en alleman (via Mediamarkt etc, en overal en 
nergens via internet, volgens mij zelfs in speelgoedwinkels??) worden verkocht!  
Dat zou (wat mij betreft) moeten worden verboden! De verkoop van drones aan burgers zou 
geheel moeten worden verboden!  
Drones zouden alleen moeten worden toegestaan door professionals in bepaalde beroepen, 
zoals brandweer (tbv in kaart brengen van (bos)brand), bv of natuurbescherming (bijv. 
vogeltelling van broedende kolonie zeevogels, of telling van kolonie zeehonden, opdat de 
die dieren (tijdens de telling) niet worden gestoord door aanwezigheid vd tellende bioloog), 
of bijv. wordt ingezet in de landbouw (een broer laat 'n drone vliegen over - bijv. - een akker 



 

 

met mais, en wil een helikopter-view/bovenaanzicht hebben van hoe het gewas op z'n akker 
erbij staat (bijv. toestand vh gewas kunnen zien; staat het er zieligjes bij), of bv of er open 
plekken/minder dicht met mais begroeide plekken). Maar anders dan dat: verbieden die 
handel! 
 
Gewoon eng dit, krijg hier een heel naar gevoel van. Wat 'n akelig gevoel, (het idee) dat die 
dingen zo rondvliegen (en dat je het 99% vd keren waarsch. niet weet...), en het zien 
gebeuren, ermee geconfronteerd worden, m'n maag keert er van om. Ik weet dat het 
gebeurt (dat jan en alleman overal en nergens met die drones vliegen), maar nu ik het heb 
gezien, een drone bij mijn woning (die zeer waarsch. mijn huiskamer - incl. mij - gefilmd 
heeft), maakt het nog confronterender en enger. 
 
(bij rondsturen van dit bericht svp mijn naam+mailadres verwijderen, bvd). 
Mvg, 

 


